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Enkele tips:

Start en eindig elke dag met minstens enkele
minuutjes aan God te denken en/of aan Maria.

Spreek met God, heel eenvoudig, zoals met een
vriend, recht uit je hart, durf ook je geloofstwijfels aan
Hem voorleggen, met Hem redeneren, en maak het
vooral stil om naar Hem te kunnen luisteren.

Vertel God dat je écht gelooft dat Hij jou graag ziet,

dat Hij ondanks alles het beste voor je wil. Nooit zal
Hij jou kwaad berokkenen. Want jij bent het geliefde
kind van God de Vader. Voor Hem ben jij uniek.

Laat Jezus, de Zoon van God, toe in jouw leven. Hij
zegt: "Kom allen tot mij die belast en beladen bent, en
IK zal jullie rust en verkwikking schenken.” (Mt.11,28)

Vraag inspiratie aan de Heilige Geest om te weten wat
God van jou precies verwacht. Bid om zijn hulp, vooral
bij een belangrijk werk of een belangrijke beslissing.

Vertrouw al je problemen en zorgen toe aan Maria, je
Hemelse Moeder. Geef Maria de kans om je te helpen
je ‘kruis’ of rugzak moedig te dragen in afwachting van
betere tijden en de gelukzalige eeuwigheid.

Voor wie een gesprekje recht uit het hart wat moeilijk
valt, is een eenvoudiger recept altijd bij der hand:

bid bij het opstaan en het slapen gaan minstens één
onzevader of één weesgegroet.

En leg je leven in Gods handen, wat er ook gebeurt.

Een ander receptje van spirituele aard: in de stormen
van het leven blijft Jezus onze houvast. En denk in je
moelijke momenten aan Maria, toen zij aan het kruis
stond van haar Zoon Jezus. Hoeveel heeft haar
moederhart toen niet geleden? Ook Zij houdt van jou,
hoe je ook bent of hoe je je ook voelt.



4 Inleidende muziek: sonate A-dur - J.5.Bach BWV 1015
* Pianoconcerto nr 2 - F.Chopin

Verwelkoming:

Hartelijk welkom aan jullie allemaal, in het bijzonder
aan de nieuwkomers. Mag ik jullie vanavond uitnodigen
om even al jullie zorgen en stress buiten deze kerk te
laten en jullie open te stellen voor Gods ’liefde of voor
Jezus’ boodschap van universele liefde. Dit betekent
voor eenieder van ons - als christen - niet alleen een
levensopdracht maar kan ook een groot VERSCHIL
maken in onze sterk geseculariseerde wereld. Laten we
dus in dit halfuurtje tot rust komen, tot onszelf komen,
tot in de kern van ons wezen, luisteren naar wat diep
leeft in ons hart aan liefde en ons laten raken door die
Goddelijke liefde.In onze huidige samenleving wordt wie
gelovig is in een liefdevolle God soms gezien als
naieveling. Gelovigen denken vaak anders over het
leven, over waarden en normen dan de ‘meanstream’ of
andere mensen. Zo staat het zelfbeschikkingsrecht, zeer
verschillend geinterpreteerd, tegenwoordig in elke
politieke agenda.

Komt God, die elke dag het leven schept, nog aan het
woord? Hij schemert weg uit het openbaar leven, wordt
nauwelijks nog geduld, en vindt zelden een plaatsje in
het persoonlijk leven. Een God die ons geschapen heeft
en ons bestemd heeft voor de vrijheid. De hamvraag
daarbij is: wat doet de mens met die vrijheid?

Uitgaande vanavond vanuit de christelijke overtuiging
heet ik jullie allemaal nogmaals zeer welkom,

in de naam van Jezus, die gezegd heeft: "Waar twee of
drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun
midden” en we zijn zelfs met veel meer!

In welke situatie we ons ook bevinden, het doet er niet
toe, Jezus houdt van ieder van ons zoals we zijn.



Het antwoord op de liefde die Jezus ons toedraagt, is
onze wederliefde tot Hem en onze liefde tot onze
naaste, de mens die dicht bij ons leeft en die ook leeft
in ons hart, de mens met wie wij begaan zijn hier en
ginds, de mens die zorg en aandacht nodig heeft,
tederheid en toewijding.

Ik wil je niets opdringen; De liefde kan alleen maar
uitnodigend zijn. Uit liefde zijn wij geschapen, dus ook
vrij om op dat goddelijke liefdesaanbod in te gaan of
niet. Ik, zegt God, laat je als mens de keuze. Ik zal je
steunen in moeilijke tijden, als jij me toelaat. Ik wil jou
nabij zijn in vreugde en verdriet, je liefhebben zonder
meer, omdat Ik je als mijn evenbeeld geschapen heb.

Moge God ons samenzijn zegenen
+ in de naam van de Vader,
de Zoon en de H. Geest. Amen

Samen:

God, van U is onze wereld en onze tijd.
U schept ons elke dag mogelijkheden

om voor mekaar op te komen

en het verschil te maken.

Ook al wij leven in een tijd,

waarin velen U niet meer aanvaarden,
niet meer in U geloven,

wij blijven verlangen naar Uw nabijheid
omdat wij U beminnen in woord en daad.
God, kom dan onder ons.

Want vanavond zijn we hier samen in uw naam,
speurend naar hoop en verbondenheid,

biddend om vrede en recht.

God, maak ons hart ontvankelijk

voor uw liefde en nabijheid,

vandaag en alle dagen. Amen.




Lector:

Er zijn de dagen dat we ontevreden zijn over onze
levensomstandigheden, dat het leven hard en duur is,
dat onze samenleving vierkant loopt en de droom van
vrede en naastenliefde kapot gemaakt. Nieuwsbeelden
en berichten overspoelen ons met kommer en kwel in
de wereld. Tegelijk moeten we toegeven dat we het
goed hebben, in vergeljking met veel andere plaatsen in
de wereld. We leven in een land met degelijke
nutsvoorzieningen en veel welzijnsvoorzieningen, ook al
werken die niet perfect. We vangen vluchtelingen op en
bieden zorg aan velen die nood lijden. En toch stellen
we vast dat er nog steeds mensen uit de boot vallen. In
steden en dorpen zoeken ze voedsel voor overdag en
onderdak voor de nacht. Ze zoeken heil en willen een
beter leven opbouwen. Maar onderweg is er voor hen
nauwelijks opvang.

Lector:

De meesten onder ons zijn zo gewend en gehecht
geraakt aan spullen en goed, dat we ze niet meer
kunnen missen. De communicatiemedia overspoelen
ons met berichten over wat we allemaal zouden nodig
hebben om gelukkig te zijn. We krijgen soms de indruk
dat wie niet ingaat op hun verkoopspraatjes een ‘loser’
is. Iemand die niet meer meetelt.

Maar worden we echt ongelukkiger als we soberder
leven? Soberder leven en bewuster omgaan met
consumeren doen ons de positieve aspecten van het
leven sterker waarderen. Het zal onze afhankelijkheid
van de materialistische en hedonistische wereld
verminderen. Het is een uitdaging die verschillende
mensen aangaan: zoeken naar een soberder levensstijl,
naar stilte en bezinning, naar de kern van de dingen.



Samen:

God,

We zijn zo gehecht aan materiéle zaken,

we zijn zo gehecht aan een comfortabel leven.

We kunnen zelfs moeilijk afscheid nemen van zaken,
welke we al lang niet meer gebruiken.

Help ons minder hebzuchtig te zijn.

Help ons vrijmoedig en sober te leven

om meer te kunnen delen

met wie zoveel te kort komt.

Lector:

Sinds enkele eeuwen is de mens steeds meer en meer
op zichzelf gaan vertrouwen als het uitgangspunt van de
wereld, het middelpunt van de schepping. De laatste
decennia is het individualisme sterk toegenomen. En dat
niet alleen in het Westen. De mens die zichzelf en zijn
noden belangrijker vindt dan die van anderen, en die
zich boven een godheid zet, is zelden nog begaan met
medemensen die zijn hulp nodig hebben.

De kleine en grote solidariteit kalft geleidelijk aan af.
Van kleinschalige broederlijkheid zoals het zorgen voor
buren en kennissen, tot grootschalige hulp op nationaal
of internationaal vlak, overal wordt er beknibbeld, soms
zelfs afgeschaft. Behoudens voor grootscheepse media-
campagnes voor ongeneeslijke ziektes en internationale
solidariteit, blijft bij velen de geldbeugel op de knip. We
hebben soms de mond vol van medelijden met zieken
en slachtoffers, maar stellen ons hart er niet voor open.
Sluiten we onze ogen voor zoveel miserie en kijken we
de andere kant op? Of stellen we ons hart meer open
voor onze medemens in nood? Het hoeft zelfs niet altijd
een materiéle nood te zijn. Soms kan een bemoedigend
woord of een kleine dienst voldoende zijn om het leven
voor die concrete mens wat minder eenzaam te maken.



Lector:

Christenen die hun geloof consequent willen waarmaken
en beleven, zullen tijd en middelen vrijmaken voor
solidariteit. Ze doen dat vanuit hun evangelische
opdracht, volgens Jezus’ woorden: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg je: Wat je aan de minsten van de
Mijnen gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan.” (Mt. 28,20).

Een meer consequent christelijk leven leidt tot grotere
solidariteit. En als we solidair zijn met anderen, hen
helpen in woord en daad, door gebed en hulp, tonen we
onze naastenliefde. Laten we ook aan Jezus’ woorden
denken: de naaste

beminnen zoals je jezelf

bemint, maar bovenal bemin ""

God. Vanuit ons geloof in de

onvoorwaardelijke liefde van d

God, de bron van liefde en f Y\/ =

kracht, kunnen wij beter

elke naaste graag zien en 7
helpen.
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Muziek: sonata A-majeur -
G.F.Héndel

Lector:

Wie zijn naaste bemint, aanvaardt die met diens
grootheid en kracht, maar ook met diens kleinheid en
onmacht. Elke mens heeft tekorten en hebbelijkheden.
Maar wie liefheeft, kent mildheid in de omgang met
medemensen en met de tijd.

Samen:

Moge mildheid me doordringen
zoals weldra het licht

van weer een nieuwe lente
mijn hart heeft opgericht;



Moge mildheid me verzoenen
met dwaasheid en met waan,
ondanks de lepe streken

die ik niet kan verstaan.
Moge mildheid me geleiden
tot waar ik met veel moed
een ander mens kan dragen,
hem liefdevol begroet.

LECTOR:

Het vraagt heel wat moed om mild en goedhartig te
handelen. Maar het is wel de moeite waard! Jezus zegt:
‘Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde
bezitten’ (Mt 5,5).

Het spreekwoord zegt: ‘Een brutaal mens heeft de halve
wereld.” Jezus zegt: ‘Je erft de héle wereld, als je de
moed kunt opbrengen mild en goedhartig te zijn.’

Jezus was rechtlijnig en wetsgetrouw in de verkondiging
van Gods Woord. Zijn ‘Blijde Boodschap’ was niet altijd
zo ‘blij’. Hij wees zijn leerlingen bij wijlen terecht, soms
met straffe woorden. Maar tegelijk was Hij ook mild
voor hen. Een strenge leermeester die zijn leerlingen
toch graag zag. Die unieke mengeling van mildheid en
majesteit, van voornaamheid en barmhartigheid vinden
we terug in het ganse optreden van Jezus.

Als bezinning hierop, lezen we de tekst van het lied
‘Mildheid en majesteit’. Het refrein lezen we samen.

LECTOR:

God in zijn waardigheid
werd in zachtmoedigheid
een mens zoals wij.

Heer van de eeuwigheid,
teder en toegewijd

wast ons de voeten,

Hij werd nederig en klein.



Refrein SAMEN:
O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem want zo is uw God.

LECTOR:

Vaders voorzienigheid,
beeld van zijn zuiverheid,
leerde gehoorzaamheid

al was Hij de Zoon.

Droeg elke marteling

toen Hij door 't lijden ging,
bad bij zijn kruisiging:
'vergeef wat ze doen'.

Refrein SAMEN:
O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem want zo is uw God.

LECTOR:

Wijsheid uitzonderlijk

God ondoorgrondelijk

heeft ons zo wonderlijk

zijn liefde betoond.

Brengt ons barmhartigheid.
Schenkt ons standvastigheid.
Tilt onze menselijkheid
omhoog tot zijn troon.

Refrein SAMEN:
O, wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem want zo is uw God.

Lector:

In haar boeiende lezing over solidariteit in het
katholieke denken, verwees docente Ellen Van Stichel
naar paus Pius XII die solidariteit als basis voor de
samenleving bestempelde. “"Wie de wet van menselijke
solidariteit en liefde niet meer kent, geraakt verdwaald
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in de onwetendheid.” Als God solidair is met de mens,
zoals Hij in Jezus op unieke manier getoond heeft,
horen ook wij onderling solidair te zijn met elkaar.

Dat was voor de Kerk destijds op het einde van de 199
eeuw tamelijk vernieuwend. Priester Adolf Daens heeft
er zijn levenswerk van gemaakt. En tot op de dag van
vandaag, blijft solidariteit een belangrijk
maatschappelijk thema. Waar het in die dagen vooral te
doen ging om de rechten van de arbeidersklasse, ligt de
solidariteit vandaag op veel meer vlakken. Solidariteit in
onze dagen is: begaan zijn met alle mensen uit alle
klassen, alle streken, alle overtuigingen. Ze tot hun
recht laten komen, ze in hun recht stellen, ze rechtop
doen lopen en niet gebukt laten gaan onder wanhoop,
armoede of verdrukking.

(% Muziek: Adagio Cantabile - Pietro Nardini

Lector:

Een prachtig stukje uit het evangelie toont ons Jezus op
een speciaal moment van solidariteit (Mc 7,31-37). Men
brengt een doofstomme man tot bij Jezus. Een van de
vele honderden die van Hem redding verwacht. Jezus
raakt hem aan, wrijft speeksel op zijn tong, en zucht.
Waarom zucht Jezus? Wanneer zuchten wij? Als iets ons
teveel wordt? Als wij ons geen raad weten? Zuchten is
dan een noodkreet. Jezus slaat tijdens dit zuchten zijn
ogen ten hemel. Zoekt Jezus daar misschien hulp, in
den hoge? Is het een gebed tot God, een noodkreet:
help mij met deze mens? Zuchten doen wij soms ook
als we iemands wel en wee beluisteren. Het is dan een
vorm van emotionele betrokkenheid. Het zuchten van
Jezus kan een meevoelen zijn met het lijden van die
man. Het is een mee zuchten met het lot van deze
doofstomme mens, met zijn isolement, zijn alleen
staan.
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Bij Jesaja lezen we dat God het zuchten van zijn volk
hoort. Het laat Hem niet onverschillig, de nood van zijn
volk raakt Hem. Hij zal redding brengen, zegt de
profeet. Blinden zullen weer zien, de oren van doven
gaan open en jubelen zal de tong van de stomme. Het is
een krachtig visioen van hoop en bevrijding.

Dit visioen wil Jezus waarmaken voor de doofstomme.
Het is een zending die heel zijn leven zal tekenen. En op
het kruis, de uiterste consequentie van die zending, zal
Jezus opnieuw luid zuchten: mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten? Het zuchten van Jezus is
dan de diepste vorm van solidariteit met allen die lijden.
Is een zucht vaak ook niet de laatste ademtocht van
een mens voor hij sterft? Jezus is dus op die manier
solidair met ons tot in de dood.

Samen: Gebed om solidariteit

Goede Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd in alle
volken op aarde

van welk ras, kleur of godsdienst
ook;

in alle mensen op aarde, met of
zonder werk, met of zonder een dak
boven het hoofd.

Moge uw koninkrijk kome en uw wil geschieden
op aarde in alles wat we doen,

in de keuzes die we maken

in de daden van verandering die we zelf stellen
en in anderen aanmoedigen.

Schenk ons het brood dat we nodig hebben.
Brood waarvoor wij werken,

voedsel dat wij delen,

brood dat niemand ontzegd wordt

omwille van de hebzucht van anderen.
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Vergeef ons onze onverschilligheid,

wanneer we veroordeelden

in plaats van ondersteunden

wanneer we niet luisterden naar mensen,
maar hen de les lazen

wanneer we niet deden wat we moesten doen
wanneer we geen medeleven toonden en
vergiffenis schonken.

Dat wij niet afdwalen van Uw woord,

niet bekoord worden om ons hart, onze oren en
ogen te sluiten voor de werkelijkheid;

dat wij geen angst hebben om ons uit te spreken
tegen onrecht;

de bekoring om te denken dat er toch geen
alternatief is.

Verlos ons van het kwaad.

Het kwaad van een wereld waar mensen niet
meetellen;

het kwaad van het gevoel van machteloosheid

en het verlies van alle hoop;

het kwaad van een wereld waar hekken, muren en
barrieres tussen mensen enkel hoger worden;

het kwaad van een wereld waar geld belangrijker
is dan mensen en waar schulden tot de laatste
druppel uit arme landen wordt geperst.

Omdat Gij de mens bemint ten diepste toe.

Omdat Gij onze Vader zijt
bron en zin van ons bestaan.

| f_ﬁg& 5
(ICHAC
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Lector:

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato Si
ondermeer het volgende:

“Laten we onze tijd niet verspillen met te denken aan de
armen van de toekomst, het is voldoende ons de armen
van vandaag voor ogen te brengen, die weinig jaren te
leven hebben op deze aarde en niet kunnen blijven
wachten. Daarom is er behalve een loyale solidariteit
tussen de generaties ook een dringende morele
behoefte om de solidariteit binnen eenzelfde generatie
te hernieuwen.”

Lector:

Dorothée Soélle schrijft: “Het evangelie is geen
vrijblijvend verhaal van zondags welbevinden, maar
dient om ons bewust te maken van de mensen aan de
onderkant van de samenleving.”

“Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, in de
taal van eigenbelang, in de macht van machtigen. Maar
ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn, dat de orde
van de macht en het onrecht, wanorde is.”

Gebed

Heer Jezus,

U weet dat we leven in een complexe wereld.
U weet hoe moeilijk het is om nog te durven
uitkomen voor ons christelijke geloof.

U kent eenieder van ons zeer goed,

ons vaak oppervlakkig leven,

ons zuchten en klagen,

ons worstelen met existentiéle vragen,

onze pogingen om U te volgen.

Allen:

Heer Jezus,

help ons U te aanvaarden voor wie U bent,

de Zoon van GOD,

help ons een levendige relatie met U aan te gaan,
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onszelf de kans te geven uw liefde te ervaren,
in dit leven en in het leven voorbij de dood.

(% Muziek: sonata nr 1 G-mol -Adagio - J.S.Bach

Lector:

Ieder mens kan het verschil maken, ziek of gezond,
actief of contemplatief. Wordt men geconfronteerd met
sterke lichamelijke of mentale beperkingen, waarbij de
medische wetenschap machteloos staat, dan nodigt
Jezus ons uit om deze liefdevol te aanvaarden, anders
gezegd dit lijden op te offeren of te verenigen met Zijn
Kruisoffer. Dit kan veel spirituele vruchten
voortbrengen. En wat te denken over de contemplatieve
religieuze gemeenschappen? Vormen zij ook niet
spirituele krachtcentrales in onze sterk geseculariseerde
samenleving ?

Laten we het nu even stil maken in ons eigen hart en
ons afvragen: Hoe kan ik het verschil maken? Welk is
Gods’ levensproject voor mij? Wat verwacht God zeer
concreet van mij ?

STILTEMOMENT

Bidden we nu samen het gebed van de pastorale
eenheid H. Maria Magdalena:

Goede God,
wij eren uw grote naam L )
wij loven U omwille van uw ? Q.

oneindige liefde

en wij danken U voor onze
wereld

en de mensen die Gij
geschapen hebt.

Breng ons samen om een
gemeenschap te bouwen
volgens uw wil.
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Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord,
dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij
met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen
als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest,

verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen

aan een dienstbare gemeenschap.

Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de
verrijzenis, bid voor ons. Amen.

In het kader van dit gebedsmoment mogen we
uiteraard de H. Jozef niet vergeten. Hij is
niet alleen de patroonheilige van deze
parochie of kerk, maar ook van ons
Oekraine-Project. Hij heeft ons al ontelbare
keren geholpen. Zo ervaren sommigen dit
ook, al schrijven ongelovigen dit aan het
toeval toe.

We danken de H. Jozef voor zijn onmisbare
hulp.

Naar goede gewoonte, besluiten we dit
gebedsmoment met een tientje van de
rozenkrans, elke Weesgegroet wordt
voorafgegaan door een voorbede.

Onze Vader...

1. Om meer geloof in God, mysterievol en
ongrijpbaar, die ons beperkt menselijk verstand ver
te boven gaat, Wees gegroet, Maria....

2. Om meer vertrouwen in Gods Voorzienigheid die
ons uitnodigt om minder onrustig of bang te zijn in
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deze moeilijke tijd en om onze zorgen meer aan
Hem toe te vertrouwen. Wees gegroet, Maria...

. Om meer hoop in deze moeilijke tijd, die ons doet
uitkijken naar betere dagen in dit leven en vooral
naar onze gelukkige en definitieve eindbestemming,
wanneer alle leed voorbij is. Wees gegroet,
Maria...

. Om meer liefde tot God, die ieder
van ons onvoorwaardelijk graag
ziet, en tot onze medemensen,
vooral de meest kwetsbare, hier

en veraf. Wees gegroet,
Maria...
oy
. Om diepe vrede in het eigen hart, _/

in onze familie, in onze nabije

omgeving en wereldwijd, in deze

tijd ook in het bijzonder voor Oekraine en in nog
zovele conflictgebieden, waar zoveel wordt geleden.
Wees gegroet, Maria...

. Voor alle vliuchtelingen, in het bijzonder voor al wie
‘achtergebleven’ zijn in Oekraine of naar het
buitenland zijn gevlucht. Sommigen hebben alles
verloren, ook familieleden, of doorstaan zoveel
angst wegens hun geliefden, die actief betrokken
zijn bij deze oorlog. Wees gegroet, Maria...

. Voor de zieken, die we persoonlijk kennen en ook
niet kennen, vooral nu ook in Oekraine, voor de
vele gewonden, slachtoffers van dit conflict, dat ze
mogen rekenen op de best mogelijke zorgen.
Wees gegroet, Maria,...
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8. Voor de overledenen, vrienden en bekenden, in het
bijzonder voor wie ons onlangs ontvallen zijn als
vrijwilligers van onze Oekrainewerking.

We bidden vanavond speciaal voor ......
Wees gegroet, Maria, ...

9. Voor onze huidige vrijwilligers, die zich in het kader
van het Oekraineproject met hart en ziel inzetten
voor- en ook achter de schermen - vooral nu voor
de noodhulp voor de ontheemden, anders gezegd
voor de ‘achtergebleven’ vluchtelingen, die zoveel
verloren zijn. Wees gegroet, Maria,

10 Voor onze Oekraiense partnerorganisaties, in het
bijzonder voor onze projectleiders, die thans in
extreem moeilijke omstandigheden werken en die
blijven rekenen op onze materiele, financiele en
spirituele hulp.  Wees gegroet, Maria,...

Ten slotte :
Voor ons hier aanwezig en voor allen, die vanavond in
gedachten of gebed met ons verbonden zijn:

v/ dat we God blijven beminnen alsook onze naasten,

v' dat we meer solidair zouden zijn met al wie lijdt
en ons levenspad kruist, dichtbij of veraf,

v' dat we Jezus blijven erkennen als bron van
belangloze liefde en sterke kracht.
Wees gegroet, Maria, ....

é\ Muziek: Ave Maria - F.Mendelssohn

Slotwoord.
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AANBEVOLEN boeken, websites en apps:

De Bijbel Willibrordvertaling, Vlaamse Bijbelstichting

Herbeginnen bij Jezus Christus, bisschop Johan

Bonny, Halewijn, 2018

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren en Van Drie

Engelen tot Driekoningen, Adveniat/Halewijn

Kerk & Leven, Otheo (www.otheo.be) informeert over

de kerk in Vlaanderen, Bijbel, cultuur en spiritualiteit.

Radio Maria (www.radiomaria.be), ook als app.

Dagelijks gebed (www.biddenonderweg.org) dagelijkse

gebeds-podcast, ook als app op de smartphone.
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http://www.radiomaria.be/
http://www.biddenonderweg.org/

Voor een bijdrage ten voordele van onze projecten
in Oekraine, nu voornamelijk voor de opvang van
de ‘achtergebleven’ viuchtelingen
(vooral voor medisch materiaal, voeding,

hygiénische producten)

Meer info op onze folder en website:
https://www.oekraine-project-edegem.be

Oekraine-Project-Edegem, BE40 8803 5555 5163
Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem
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https://www.oekraine-project-edegem.be/

Dit gebedenboekje mag je gerust meenemen.
Het kan je later misschien nog dienst bewijzen.

Tekst: LVH en LB
Muziek: MF
Lay-out: DE




