
Kan ik het verschil maken? En hoe? 

Succesrijke actie van twee jongeren in Edegem 

In 2003 bedachten twee jonge meisjes van een basisschool 

in Edegem, Liesbeth Taels en Kathleen Maenhout, een 

solidariteitsactie voor hun straat.  

Op school hadden ze horen spreken over de grote ellende 

in Oekraïne. Ze besloten een kleine haalbare actie doen 

om arme kinderen in Oekraïne te helpen.  

Hoe?  Een wasknijpersactie: Ze maakten wasspelden om 

ze – van deur tot deur - te gaan verkopen.  

Ze stelden een informatiebriefje op, waarin ze hun 

bezoekje aankondigden en ook schreven dat ze Oekraïense 

kinderen in grote nood wilden helpen. 

Dit briefje werd in elke brievenbus van de twee straten 

waar Liesbeth en Kathleen woonden gestoken. 

Kort nadien trokken ze van deur tot deur en verkochten 

heel wat wasknijpers! 

Ze werden overal goed onthaald, zelfs gefeliciteerd, en 

haalden zo een serieus bedrag bij elkaar. 

Dat bedrag werd aan het Oekraïne-project bezorgd omdat 

men hiermee in Oekraïne zeer nuttige zaken zou kunnen 

kopen, zoals voeding of geneesmiddelen voor de arme en 

zieke Oekraïense kinderen. 

Resultaat: Niet alleen Liesbeth en Kathleen waren gelukkig 

maar vooral ook arme en zieke kinderen in Oekraïne die 

dankzij hun solidariteitsactie werden geholpen. 

 

 

En Jezus zei tot eenieder van ons, jong minder 

jong of oud: “Wat je voor de minsten van de 

Mijnen doet, heb je voor Mij gedaan.” 

Gezien de huidige oorlogssituatie is er heden 

dringend nood aan  

MATERIËLE STEUN:  
Pijnstillers / antibiotica / babydoekjes / babymelkpoeder en - 

voeding / batterijen / beddengoed / bekers (karton) / bestek 

(plastic) / billenzalf / chocolade / conserven / dekens (thermische, 

warme) / hoestsiroop / kleding / kompressen (grote steriele) / 

luiers / maandverbanden / olie / pampers / pasta / pleisters / 

powerbanks / proteïne-repen / rekverbanden / shampoo / 

slaapzakken / snacks / (droge) / suiker / tandenborstel en -pasta / 

wasproducten / windels / zeep / zout /enz.  

Permanent zijn ook volgende  
hulpgoederen erg welkom:  
badhanddoeken / blindenstokken / breinaalden / breiwol / 
brilglazen en -monturen/ dekens / fietsen / gehoorapparaten / 
keukengerief en -handdoeken / kleding vooral voor jongens en 
mannen/ knopen / lakens / lingerie (dames, heren, kids) / 
looprekjes / naaigerief / overalls / poets- gerief / schoenen / 
schoolmateriaal / schorten / speelgoed / sportmateriaal / stoffen 
/ strijkijzers / voetballen / waspoeder / werkkledij / zakdoeken / 
zeep / enz.  

 
Afgifte van deze hulpgoederen:  
in de stapelruimte in Hangar-42 van Fort-V Edegem, 
De Burletlaan (tgov. nr. 175) elke dinsdag doorlopend 
van 9 tot 17 uur, uitgezonderd soms enkele 
verlofdagen.  
► inrit parking: rechts van de parkpoort ◄  
Voor bijkomende inlichtingen: bezoek onze website:  

 

 

www.oekraine-project-edegem.be 
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JONGEREN VAN HIER HELPEN  

JONGEREN IN OEKRAÏNE 
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10 CONCRETE SOLIDARITEITSTIPS: 

1. Ik kijk in mijn kamer en zie of er geen goed

speelgoed meer is, waarmee ik misschien zelf
nooit meer speel en dat ik kan schenken aan
een kind in Oekraïne, dat al zijn speelgoed kwijt
is door deze oorlog.
2. Ik heb misschien nog goed ondergoed of
goede kledij of goede schoenen die te klein zijn
en die ik dus kan schenken.
3. En wat met sportmateriaal, waarmee ik niets
meer doe en andere arme kinderen in Oekraïne
gelukkig kan maken?
4. Wie weet heb ik een muziekinstrument, dat
ik niet meer gebruik. Waarom zou ik hiermee
niemand in Oekraïne blij kunnen maken?
5. Houdbare snoep, zoals chocolade, waarmee
ik elk kind in deze oorlogstijd veel plezier doe, is
ook welkom.
6. Ik heb misschien wat centjes in mijn
spaarpot, zodat men in Oekraïne er iets mee
kan kopen dat dringend nodig is, zoals
geneesmiddelen voor kinderen.
7. Ik kan aan anderen, mijn vriendjes, mijn
ouders of grootouders, enz. voorstellen om
misschien ook iets te geven voor de armen in
Oekraïne.
8. Ik kan vertellen over de werking van het
Oekraïneproject in Edegem en de folder tonen
zodat er meer mensen deze werking leren
kennen en hiermee ook meer arme mensen in
Oekraïne kunnen helpen.
9. Ik kan ook een kleine actie op touw zetten.
Ofwel solidair zijn bij het organiseren van een
verjaardagsfeestje, bij ‘sterzingen’ of met een
familiebijeenkomst met kerstmis of nieuwjaar.
10. Ik kan ook elke avond vóór het slapen gaan
een gebedje zeggen, aan JEZUS vragen dat

deze verschrikkelijke oorlog vlug zou stoppen.
En aan JEZUS mag je veel vragen omdat HIJ je
zo graag ziet.

Kinderen in schuilkelder 

Er zijn zoveel kansen om anderen een 

beetje te helpen en een beetje gelukkig te 

maken. 

En je zal ook zelf gelukkiger zijn als je 
eraan zal denken dat een arm kind, dat je 
nochtans niet kent, dankzij jou iets nuttig 

heeft gekregen. 

Als iedereen bereid is om in zijn eigen 
hartje te kijken, dan gebeuren er kleine 

wonderen! En vergeet het niet: 
vele kleintjes maken één groot. 

Kindje maakt zijn huiswerk in de metro 

We hopen nog één grote vrachtwagen vol te 
krijgen en vlug te kunnen versturen zodat er in 

de komende Nieuwjaarsmaand ook wat 
vreugde zou mogen zijn in Oekraïne op de 

plaatsen, 
waar de noden erg groot zijn. 

 Helpen jullie ons mee om die vrachtwagen te 
vullen of te zorgen voor nuttige geschenkjes 
voor de kinderen en ook de volwassenen in 
Oekraïne? 
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